
Christina Geijp

"Een speelsheid komt in je leven, als je deze wereld herkend als een kosmische dans van
vorm..."

Geboren in dit aardse in 1966 en nog steeds vol verbazing over dit wonder wat leven heet. Er is
geen tijd geweest dat ik niet bezig was met de
creatieve expressie van wat ik zie en beleef, aldus Christina.
Zij het met verf, het woord, in beelden of dans. Zij heeft een aantal hele goede leraren die haar
de basis hebben bijgebracht maar bovenal is het
de drang van binnenuit die maakt dat zij blijft zoeken naar technieken en manieren om
uitdrukking te geven aan wat haar beweegt.
Waarschijnlijk heeft Christina ook ge-erft omdat zowel haar vader als haar opa begaafde
tekenaars zijn.
Wat beweegt haar? De stilte. Vanuit de stilte lijkt alles te ontspringen. Licht en kleur. De vorm
en het vormloze. Het creatief proces te blijven 
volgen maakt haar vrij. Er zijn vele manieren om te zien... Er zijn vele manieren om te
schilderen.

Wij presenteren hier haar meest recente werken, geniet van haar kleurrijke expressies...
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